
12 geboden individuele begeleiding 
 

1. Gij zult…het kind centraal stellen:  
fun van de eerste tot de laatste minuut 

 
2. Gij zult…verversen en het toilet niet vergeten:  

hoe zou je je zelf voelen een hele dag met een natte pamper aan? 

 
3. Gij zult…een praatje maken met de ouders:  

zeg zowel de positieve als negatieve dingen (of spaar bv knutselwerkje) 

 
4. Gij zult…je IB proberen betrekken bij de andere kindjes 

 
5. Gij zult…je IB altijd laten meedoen aan een activiteit  

(in mate van het mogelijke) 

 
6. Gij zult…je IB niet doorgeven: 

Enkel bij heel dringende gevallen kan een hoofdmoni je begeleiding even overnemen 

 
7. Gij zult…ALTIJD bij je IB blijven!!! 

Sta niet op een afstand te kijken maar wees een siamese tweeling! 
 

8. Gij zult…nieuwe dingen durven proberen:  
Experimenteren mag! 

 
9. Gij zult…tips/hulp kunnen vragen: 

Aan andere moni's , hoofdmoni's, ouders,…  

 
10. Gij zult…tips voor anderen schrijven in de IBmap:  

zo wordt de volgende dag ook fun!  

 
11. Gij zult…duidelijk wisselen 

Overleg met de moni die ’s middags de begeleiding overneemt! 

 
12. En bovenal… Wees enthousiast! 

Doe dit allemaal met een glimlach! 

 


